


Op een zonnige ochtend besloten Saartje Schildpad, Walter de Wijze Uil, 
Aapje Akos en Professor Steen samen een wandeling te maken in het bos. 
Terwijl ze liepen, zagen ze iets glinsteren tussen de bladeren.
“Kijk daar!” riep Akos enthousiast. Hij sprong naar voren en haalde een 
oud, stoffig boek tevoorschijn. Op de kaft stond in gouden letters: Het 
Verhaal van de Machtige Koning.
“Wat spannend,” zei Saartje. “Laten we het lezen.” Ze veegde voorzichtig 
het stof van het boek.





“We moeten voorzichtig zijn,” waarschuwde Walter. “Zo'n oud boek bevat 
misschien waardevolle lessen.” Ze gingen op een open plek zitten, en 
Saartje opende het boek. Op de eerste pagina stond een grote tekening van 
een kasteel met hoge torens.
“Wauw! Wat een groot gebouw,” zei Akos. “Wie woonde daar?”
Professor Steen wees naar de tekst onder de plaat. “Het kasteel was van de 
koning. Hij was de baas over het land. Iedereen luisterde naar hem.” 
“Maar waarom?” vroeg Akos. “Waarom was hij de baas?”
Saartje las verder. “De koning had macht. Dat betekent dat hij mensen 
kon vertellen wat ze moesten doen. Soms gebruikte hij die macht om 
mensen te helpen, maar soms ook niet.” Walter knikte ernstig. “Macht kan 
goed zijn, maar het kan ook misbruikt worden. Het hangt ervan af hoe 
iemand het gebruikt.”





Op de volgende pagina stond een ridder in een blinkend harnas. “De 
ridders hielpen de koning,” las Saartje.
“Ze beschermden het land en vochten in de naam van de koning.”
“Cool! Ik wil ook een ridder zijn!” riep Akos terwijl hij deed alsof hij een 
zwaard hanteerde. “Let op, Akos,” zei Walter. “Ridders moesten 
gehoorzamen aan de koning. Ze hadden veel verantwoordelijkheden.”





De volgende tekening toonde een prinses die glimlachend uit een torenraam 
keek. “De koning en de koningin gaven feesten in het kasteel,” las Saartje. 
“Maar het gewone volk werkte hard op het land.”
“Dat is niet eerlijk,” zei Akos. “Waarom moesten de mensen zo hard 
werken?”
“Omdat de koning hen nodig had om voedsel te verbouwen,” legde Professor 
Steen uit. “Maar hij zorgde er ook voor dat ze beschermd werden door de 
ridders.”
“Dus ze hielpen elkaar op een bepaalde manier,” zei Saartje langzaam. 
“Maar het lijkt niet altijd even eerlijk.”





Op een andere pagina stond een groep geestelijken in lange gewaden. 
“De geestelijken vertelden de mensen hoe ze moesten leven,” las Saartje. 
“Ze hadden ook veel macht, want de mensen geloofden dat zij dichter bij 
God stonden.”
“Macht heeft echt veel vormen,” zei Walter. “De koning had macht over 
het land, de ridders over de veiligheid, en de geestelijken over wat 
mensen geloofden.”





“Ik wil een plan maken!” riep Professor Steen. “Wat zouden wij doen als wij 
de baas waren van een kasteel?” Ze discussieerden een tijdje. Akos wilde 
een groot feest geven. Saartje stelde voor om iedereen eerlijk te behandelen. 
Walter wilde regels maken zodat iedereen zich veilig voelde. 
En Professor Steen bedacht manieren om het voedsel eerlijk te verdelen.
“Wat leren we hieruit?” vroeg Walter.
“Dat macht niet zomaar iets is,” zei Saartje. “Het is belangrijk hoe je het 
gebruikt.”
“Precies!” zei Walter. “Macht kan veel goeds doen, maar alleen als je er 
verstandig mee omgaat.”





“Ik wil meer leren over kastelen en koningen,” zei Akos enthousiast. 
“Misschien vinden we nog meer boeken!” “Dat is een goed idee,” zei 
Professor Steen. “Laten we dit boek meenemen,” zei Professor Steen. 
“Thuis kunnen we er nog meer in lezen en nieuwe dingen ontdekken. 
Het is een echte schat, net als de lessen die we vandaag geleerd hebben.”
Ze stopten het boek voorzichtig in Saartjes tas en vervolgden hun 
wandeling. Thuis aangekomen bladerden ze samen door de prachtige 
platen en lazen verder over kastelen, koningen en ridders. Terwijl de zon 
onderging, voelden ze zich een beetje wijzer en klaar voor hun volgende 
avontuur.
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