


De Magische Picknick
Op een zonnige ochtend in het grote bos ontdekte Aapje Akos iets heel bijzonders. 
Midden op een open plek stond een grote, kleurige mand. "Wauw! Een magische 
picknickmand!" riep hij enthousiast.
Walter de Wijze Uil spreidde zijn vleugels. "Magisch, zeg je? Hmm, laten we eerst 
eens goed nadenken voordat we iets opeten."
Saartje Schildpad keek nieuwsgierig naar de mand. "We kunnen alles stap voor stap 
bekijken en ontdekken wat erin zit!"
Professor Steen zette zijn bril op en rommelde in de mand. "Laten we onderzoeken 
wat hier allemaal in zit. Misschien leren we iets nieuws over eten!"





De vrienden openden de mand en zagen allerlei eten. Rode appels, knapperige 
wortels, maar ook snoepjes en koekjes met felgekleurde glazuur.
Aapje Akos sprong op en neer. "Laten we ALLES proeven! Hoe meer, hoe beter!"
Walter schudde zijn kop. "Wacht even. Is alles hier wel even goed voor ons?"
Saartje knabbelde aan een blaadje sla. "Laten we kijken of we patronen kunnen 
vinden. Wat lijkt op elkaar? Wat hoort bij elkaar?"
Professor Steen nam een vergrootglas en bekeek de etenswaren. "Voedsel geeft 
ons energie. Maar niet al het eten doet hetzelfde voor ons lichaam. Laten we een 
experiment doen!"





De vrienden besloten het uit te testen. Aapje Akos at een hele berg snoepjes en 
begon wild te springen. "WIEEEH! Ik heb superveel energie!" Maar na een tijdje 
plofte hij neer op een boomstam. "Oef… nu ben ik ZO moe."
Saartje at rustig haar appel en knabbelde aan een wortel. "Mijn energie blijft 
lekker lang hetzelfde. Ik voel me goed!"
Walter de Wijze Uil keek nadenkend. "Dus sommige dingen geven ons een korte 
piek van energie, maar andere dingen helpen ons om de hele dag sterk en gezond 
te blijven."
Professor Steen noteerde alles in zijn boek. "Voedzaam eten zoals groenten, fruit, 
en noten helpt ons om sterk te blijven. Te veel suiker maakt ons eerst blij, maar 
daarna heel moe!"





Nu ze dat wisten, maakten de vrienden een slim plan. Ze legden al het gezonde eten 
aan één kant en het ongezonde eten aan de andere kant.
Saartje glimlachte. "Nu zien we het patroon: gezond eten helpt ons lichaam het 
beste!"
Walter knikte. "Het is niet erg om af en toe iets lekkers te nemen, maar het is slim 
om vooral gezond te eten."
Aapje Akos lachte. "Oké, oké! Ik eet een appel en dan… misschien een klein koekje 
erbij?"
Professor Steen knipoogde. "Dat klinkt als een goed experiment."
En zo genoten de vrienden van hun picknick—met veel gezonde keuzes en een klein 
beetje lekkers.
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